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Liefde overwint alles

Het achtste boek, een boek met gedichten. Gedichten die ik in de
afgelopen jaren geschreven heb. Gedichten die ik in mijn boeken
geschreven en gedeeld heb. En gedichten die nog iedere dag
iemand kunnen helpen om te zien.

Zien, horen, ruiken, proeven, voelen en ervaren. Dit zijn stuk voor
stuk natuurlijke reflexen die voor ieder mens verschillend kunnen,
maar daarnaast zeker ook mogen zijn. We zijn immers allemaal
verschillend, anders, allemaal uniek en bijzonder, daarnaast ook
allen één, omdat we allemaal mens zijn.

En wanneer “ons menszijn”, ons zo nu en dan eens in de weg zit,
is het altijd goed om te weten, dat je in dit leven kansen krijgt, om
weer op het juiste spoor te raken. Door te luisteren naar de stem
van je hart, dat wat je in verbinding stelt met de Universele Bron
van Liefde. Dat wat ervoor zorgt, dat er geen goed en kwaad
bestaat, alleen leermomenten, zoveel en zo vaak, als jij dit nodig
hebt. En hoe jij deze Onvoorwaardelijke Liefde ook wil noemen,
is aan jou.

Voor mij is dit Jezus, De Zoon van God. Degene die Zijn leven
gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren
gaat maar het eeuwig leven heeft. (Johannes 3:16)

Maar wie ben ik om te zeggen waar jij voor moet kiezen? Wie
ben jij en wie kies jij? Dit beslis jij, deze keuze ligt bij jou, vanaf
het moment waarop je ervoor gekozen hebt om dit leven te leven.
Dit leven aan te gaan, en daardoor iedere dag te ontdekken wie je
werkelijk bent.



