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Je kunt het proberen.  

 

Dit boek geeft je inzicht, of een andere kijk op wat er in de 

wereld speelt. Je wordt je door het lezen van dit boek bewust 

gemaakt van de diverse opties, de mogelijkheden of zoals het 

spreekwoord zegt “veel wegen die naar Rome leiden”. Het 

maakt daarbij niet uit watvoor geloof je beleidt, wat je culturele 

achtergrond is of welke levensovertuiging je hebt. Iedereen kan 

het lezen en zal er zijn of haar voordeel mee behalen.  

 

Door verhalen uit het dagelijks leven te gebruiken, wordt 

aangegeven waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Velen 

zullen de uitleg beschouwen als “oorzaak en gevolg”. Soms 

wel, soms niet de wijze waarop de wetenschap het omschrijft. 

 

Ik kan en mag je zeggen dat alles en iedereen in de wereld 

onlosmakelijk aan elkaar verbonden is, dit eigenlijk niet 

bewezen hoeft te worden omdat het buiten het economisch 

belang geen enkele waarde heeft. Wanneer je dit beseft en 

bereid bent om eigen keuzes te maken, zul je pas werkelijk 

resultaat behalen. Denk daarbij niet aan de beloning maar het 

algemeen belang wat je hiermee dient, waardoor het niet alleen 

jou maar een ieder ten goede komt. 

 

Want één ding zal je na het lezen van dit boek duidelijk zijn, 

iedereen kan zijn situatie verbeteren. Ja, werkelijk iedereen, 

ook jij, wanneer je je laat leiden door vertrouwen en niet meer 

door angst. Net als bij mijn andere boeken is het schrijven van 

dit boek spontaan begonnen. Ook nu kwamen de woorden weer 

zonder nadenken op papier.  

 

Succes! 
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