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Keuzes maken  

 

Door het lezen van dit boek mag ik je bewust maken van jouw 

mogelijkheden en niet alleen dat. Ik mag je laten zien welke 

wegen er zijn. Zie het maar als een handleiding, een leidraad. 

Het is geen bijbel, toch kan ieder mens dit boek gebruiken. Je 

bepaalt uiteindelijk zelf wat je doet. Ik mag je het volgende 

vertellen: “Uw wil geschiede”, is een “indirect” gevolg van de 

stappen die we als mens zelf zetten. 

 

Wanneer je ook nieuwsgierig geworden bent naar de inhoud 

van dit boek, raad ik je aan om het te lezen. Inzicht in jouw 

leven en de wijze waarop je het leven tot nu toe hebt geleefd, 

krijg je niet doordat iemand anders het je vertelt, maar doordat 

je zelf bewust wordt.  

 

Hoe dit kan, mag ik je vertellen. Allereerst door inzicht te 

krijgen in de dingen die je doet. Wanneer jouw proces van 

bewustwording al gestart is, geeft het antwoord op de vraag: 

“waarom je tot voor kort altijd zo hebt gedaan”. Ja natuurlijk, 

zul je nu denken, alleen door het lezen van dit boek. Ja, kan en 

mag ik je zeggen, een volmondig ja! En nog veel meer dan dat. 

  

Net als bij “Leven Leren Herinneren Weten” en “Hoe een 

doener zich staande houdt in de wereld van denkers”, is het 

schrijven van dit boek spontaan begonnen. Ook nu kwamen de 

woorden weer zonder nadenken op papier.  

 

Jij bepaalt jouw weg, maakt daarmee je eigen keuzes. 

  

Succes! 
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