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Met dit boek wil ik u laten zien, hoe een mens zijn of haar 

leven kan leven zonder blokkades. Natuurlijk moet ik daarbij 

zeggen dat dit niet voor ieder mens de meest gemakkelijke 

opgave is en het helaas ook niet voor iedereen zomaar is 

weggelegd. Ik heb echter de mogelijkheid gekregen om de 

stappen die een mens kan nemen te verwoorden en mag dit dan 

ook voor een ieder die het lezen wil doen.  

 

Het schrijven van dit boek is spontaan begonnen. De woorden 

hiervoor kwamen zonder nadenken op papier.  

 

Ik wil het volgende nogmaals benadrukken:  

“Niemand is zwak wanneer hij iemand nodig heeft die hem 

helpt!”. Dit geldt voor alle dingen en gebeurtenissen in een 

mensenleven. Besef echter goed dat een ander jou als mens niet 

kan genezen. Je dit wel kunt met behulp van. Net als voor alle 

dingen in het leven geldt je moet het uiteindelijk zelf doen.  

 

Wanneer je iets overwint kom je er sterker uit, hierdoor leer je 

om te gaan met hindernissen. 

 

Succes! 
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